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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag  10 maart 2024 om 

 

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Halsteren 

 

 

 
  
Voorganger: Ds.   Ina Koeman 
Ouderling: Dhr.  Martin Vooijs 
Diaken: Dhr.  Jan Kleinjan 
Organist: Dhr.  Edu de Goffau 
Koster:  Mw.  Ann Tuynman 
Videoteam: Dhr.  Henk Moerenhout 
 
 

Liturgisch  Bloemschikking 
Lezen Jeremia 29: 1-14        Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 

Een hoopvolle toekomst. Vandaag is het een klein beetje   Pasen   Het donkerpaars  

van boete en inkeer kleurt roze. We worden opgeroepen om ons te verheugen. 

Oordeel is niet Gods laatste maar voorlaatste woord. Zijn laatste woord is genade, 

Pasen 

Een hoopvolle toekomst begint met gebed en inzet voor vrede en voorspoed voor de 

stad 

zelfs voor Babel  hoop op vrede.  Gebed 
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VOORBEREIDING 
De gemeente wacht in stilte het begin van de dienst af. 

 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 

 

Aanvangspsalm  122 : 1      (gemeente gaat staan) 

 

1  Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 

toen men mij zei-de : ‘Gord u aan 

om naar des Heren huis te gaan! 

Kom ga met ons en doe als wij!’ 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in, 

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 

Jeruzalem, van ver aanschouwd, 

wel saam gevoegd en welgebouwd, 

o schone stede, die wij groeten. 

 

Bemoediging, groet en drempelgebed 

(gemeente gaat zitten) 

 

Zingen    Psalm 122 : 2 en 3 

 

2  Hoe zijn de stammen opgegaan! 

Hier gingen ons de voeten voor 

der pelgrims, die de Heer verkoor, 

hier, waar uw heilige muren staan! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 

naar ’s Heren woord, om zijn naams ere ! 

Zo is het Israël gezegd: 

hier zijn de zetels van het recht, 

de troon, waar David zal regeren! 

 

3  Bid heil toe aan dit Vredesoord: 

dat die u mint bevredigd zij, 

dat vrede in uw wallen zij, 

gezegend zij uw muur en poort! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 
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om u met vrede te ontmoeten! 

Om al mijn broeders binnen u, 

om ’s Heren tempel wil ik u, 

o stad van God, met vrede groeten. 

 

 

Inleiding op de dienst 

 
Gebed om ontferming,    gezongen en gesproken  
Refr.  lied 547 .   Kyrie eleison, wees met ons begaan 

         doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

Tekst 
Refr.  lied 547     Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
                             doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan 

Tekst 

Refr.  lied 547     Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
                             doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

Woord van genade en bevrijding (Marjo Dohmen – Zeven woorden) 

 
Zingen  lied   547 : 4.5 en 6 
 

4  Laten wij God loven, leven van het licht, 

onze val te boven in een evenwicht, 

Kyrie eleison, wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 

5  want de aarde jaagt ons naar de diepte toe, 

maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe. 

Kyrie eleison, wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 

6  Met de boom des levens dood-zwaar op zijn rug 

droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 

Kyrie eleison, wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om verlichting 

 
 
 
Eerste lezing :  Efeziërs  2, 4 – 10 
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4  Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft 
opgevat zo groot is,  

5  heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend 
gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.  

6  Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats 
gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.  

7  Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn 
genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus.  

8  Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u 
niet aan uzelf; het is een geschenk van God  

9  en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.  

10  Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen 
om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. 

 
Zingen   lied    117a, 1 en 2 
 

1  Gij volken loof uw God en Heer 

wil Hem het loflied zingen. 

Laat de fonteinen van zijn eer 

in ieder hart ontspringen, 

omdat Hij u verkoren heeft, 

omdat Hij u genade geeft, 

door Christus, halleluja. 

 

2  Hoe groot is zijn barmhartigheid 

voor allen allerwege, 

zijn waarheid en zijn tederheid 

als overvloed van regen. 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 

en geeft om niet de zaligheid. 

Zing, zing Hem, halleluja. 

 
 
Tweede lezing:     Johannes 6, 1 – 15 
 

1  Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer 
van Tiberias genoemd).  

2  Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke 
wondertekenen hij bij zieken deed.  

3  Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten.  

4  Het was kort voor het Joodse pesachfeest.  

5  Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg 
hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’  
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6  Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou 
gaan doen.  

7  Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om 
iedereen een klein stukje brood te geven.’  

8  Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei:  

9  ‘Er  is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat 
hebben we daaraan voor zo veel mensen?’  

10  Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; 
er waren ongeveer vijfduizend mannen.  

11  Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de 
mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden.  

12  Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de 
overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’  

13  Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf 
gerstebroden die men had gegeten.  

14  Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet 
wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’  

15  Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot 
koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen. 

 

Zingen  lied  383 :  1,2,3,4, en 5 
 

1  Zeven was voldoende, 

vijf en twee, 

zeven was voldoende 

voor vijfduizend 

op de heuvels langs de zee. 

 

2  Zeven is voldoende 

toen en nu, 

zeven is voldoende 

alle dagen 

van ons leven, dank zij U. 

 

3  Zeven is voldoende, 

brood en vis, 

Jezus is voldoende 

voor ons allen 

als de kring gesloten is. 

 

 

4  Voed ons met uw leven, 

vis en brood, 

alle zeven dagen, 
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Gij verzadigt 

allen met uw offerdood. 

 

5  Want Gij zijt de eerste 

rond alom, 

ja, Gij zijt de eerste 

en de laatste, 

kom, o Here Jezus – kom! 

 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen  lied :  Eten genoeg…(t.J.v.Opbergen,   mel.  lied 865) 
 

1.Eten genoeg, brood om te delen            
nergens een mens die honger lijdt.            
Tijd voor jezelf, tijd om te spelen,               
tijd voor elkaar, een zee van tijd.                
Kijk om je heen en geef wat je hebt,         
dan komt geen mens tekort.                     
Een droom die waarheid wordt.                
 
2.Kracht en geduld, hoop en vertrouwen 
in wat er te gebeuren staat. 
Mensen waarop God durft te bouwen 
aan het geluk dat komen gaat. 
Kijk om je heen en geef wat je hebt, 
dan komt geen mens tekort. 
Een droom die waarheid wordt. 
 
3.Droom van de hoop, droom van de vrede, 
vrede op aarde, nieuw begin. 
Muren geslecht, strijden gestreden 
droom tegen beter weten in. 
Kijk om je heen en geef wat je hebt, 
dan komt geen mens tekort. 
Een droom die waarheid wordt. 
 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Gebeden : dankgebed – voorbeden – stil gebed - Onze Vader 
 
Acclamatie (telkens na: daarom bidden wij zingend ) Lied 368d 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
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inzameling van de gaven 
 1e collecte   KIA zending  40 dagen 
 2e collecte   Pastoraat 
 3e collecte   Onderhoud kerken 
 
HEENZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied    536, 1.2.3.4.  
 

1  Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 

de tien geboden en de veertig slagen, 

dit hele leven dat geen leven is. 

 

2  De schepping die voor ons gesloten was 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 

O zoon van David, wees met ons bewogen, 

het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

 

3  Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 

Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 

4  Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 

Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 

Ons is een loflied in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 
 
Zegen 

 
 
Orgelspel 
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MEDEDELINGEN 
 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven drinken 
en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  17 maart 2024 om 10.00 uur in de kerk van Nieuw Vossemeer In deze 
dienst gaat Ds. Marina van der Zwaag voor. 
 

Geraniumactie 2024 

Ook dit jaar organiseren we weer een verkoop van geraniums waarvan de opbrengst 

bestemd is voor onze gemeente. Bestelbonnen liggen in de kerk en kunt u ook 

vinden op onze website www.pghnv.nl. Bestellingen kunnen tot 29 april 2024 worden 

geplaatst bij de heer Gerard Boekestijn, tel nr. 0164-685 605 of via e-mail: 

gboekestijn@hetnet.nl.  

De geraniums kosten €1,75 per stuk en kunnen op 4 mei tussen 10.00 en 12.00 uur 

worden opgehaald bij de fam. Boekestijn.  

 

 

In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering 

zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een 

eeuwenoud verhaal. Ragas neemt de bezoeker mee 

door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, 

humor, ontwapenende kwetsbaarheid en 

confronterende dialogen. Hij verweeft zijn herkenbare, 

persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de 

Bijbel. Een reis door het meest geciteerde en 

misschien wel meest onbegrijpelijke boek ter wereld. 

 

 

 

 

 

 

 

Stabat Mater 

Mea Dulcea voert het Stabat Mater uit op 23 maart 2024 aanvang 20.00 uur Lourdeskerk 

Bergen op Zoom.. Het wordt een indrukwekkend concert, met medewerking van 

professionele solisten en een professioneel strijkers ensemble. Heel geschikt voor de 

passietijd. Meer informatie: www.medadeulcea.nl 

 

                                
                 

                                         
                                     
                                       

                                             

                                                                

            

http://www.medadeulcea.nl/
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Thema-avond: ‘Mam, ik heb er niks meer mee’ 

Op 14 maart 2024 organiseert de Hervormde gemeente Oud-

Vossemeer een avond over het thema ‘Mam, ik heb er niks 

meer mee’. We horen regelmatig (groot)ouders zeggen: ik krijg 

ze niet meer mee. Of: ze gaan allang niet meer naar de kerk. Dat 

kan allerlei gevoelens oproepen. Misschien wil je het graag 

anders, maar weet je niet goed wat te doen.  

Deze avond spreekt Annemarie van Heijningen-Steenbergen met 

ons over hoe je ermee omgaat als je kind een andere keuze 

maakt t.o.v. geloof. Een lezing over geloof, hoop en (vooral) liefde. Je krijgt fijne 

handvatten voor het contact met je kinderen, ook als het een andere route kiest dan 

jij had gehoopt.  

Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Hervormde kerk, Ring 10, Oud-Vossemeer. De toegang 

is gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten. Van harte welkom!  

 

Gezocht! Vrijwilligers jongerenwerk 

Voor het jongerenwerk door Youth for Christ zijn we op zoek naar enthousiaste 

vrijwilligers! We zoeken hiervoor mensen met affiniteit voor jongeren en leefbaarheid 

die enkele uren per week hand- en spandiensten willen verrichten. De activiteiten 

worden begeleid door een professionele kracht en vinden plaats op de woensdag- en 

donderdagmiddag (en eventueel avond) in Bergen op Zoom (de Blokstallen). 

Jongeren die stage willen lopen zijn ook van harte welkom, bijvoorbeeld vanuit  een 

MBO opleiding in de richting van sport, zorg en welzijn. Wil je je opgeven of meer 

weten? Neem contact op met Fery Wesdorp YFC (tel. 06 10053738) of informeer bij 

de kerkenraad van Halsteren-Nieuw Vossemeer, Woensdrecht of Steenbergen. 

Alvast hartelijk dank! 

 
 
Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv) of www.halsteren-
nieuwvossemeer.protestantsekerk.net 
Berichtjes sturen naar: pghanv@gmail.com 
 

http://www.halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net/
http://www.halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net/
mailto:pghanv@gmail.com

